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WOORD VOORAF
KI1JK GERUST EENS MEE IN DE LEVENSRUGZAK VAN BJB EN KL.J

Hoe vaak heb ik na de publicatie van het boek van de Heemkundige Kring “Van Boerengilde tot Lande-
lijke Gilde” niet gehoord dat er rond de vroegere leden van KLJ en BJB ook een blijvend initiatief zou
moeten genomen worden. De oudere generatie vroeg vooral om een document dat de geschiedenis van
de beweging, die jammer genoeg in Gooik stopte in 1975, zou verankeren en de jongere generatie wou
samenkomen om die unieke nasfeer van een Zomerfeest nog eens te proeven.

Wanneer generatiegenoten mekaar ontmoeten op een festiviteit, op de kermis of de jaarmarkt, dan bor-
relen spontaan de straffe verhalen uit de jeugdige periode naar boven en ontstaat de goesting om dat op
een informeel moment met mekaar te delen. Wanneer we dit boek opstelden voelden we telkens in ge-
sprekken met meerdere personen dat die nostalgie prachtige anekdotes en souvenirs opleverde. Hopelijk
kan dit document meteen een uitnodiging zijn om mekaar hier of daar nog eens op een gezellig moment
te ontmoeten.

Vooral heel blij dat in elk geval met dit boek de gebeurtenissen en de vele vriendschapsbanden een de-
finitieve schriftelijke neerslag hebben gekregen. Een hele rijke jeugdbewegingsgeschiedenis van onze
Gooikse gemeenschap blijft hiermee doorleven naar de toekomst toe.

In de tijdsperiode die wij proberen te overspannen, van 1925 tot 1975, hebben vele jongens en meisjes
in de mooiste periode van hun leven, tussen 15 en 25 jaar, het BIB-KLJ-uniform gedragen. Het uniform
draagt meteen een boel mooie herinneringen mee, velen vonden er de wederhelft van hun leven.

In een tijdsperiode waarin sociale media alles overheersen is in die zin een neergeschreven boek toch
een beklijvend document van grote waarden om gebeurtenissen en personen definitief in het geheugen
te houden. Dank aan Jean-Paul De Loecker en de Heemkundige Kring om te blijven beklemtonen dat
deze oefening zeer zinvol is en blijft om een flinke brok Gooikse geschiedenis niet te laten verloren gaan.
Heel veel dank aan al de mensen die ons hun fotoboek, hun verkleurd krantenknipsel of hun goed ge-
trainde geheugen bezorgden om dit boek inhoud en beeld te geven.

Laat dit boek lezen als een echte KLJ-BJB-zomerfeest waar winnen belangrijk was, maar vooral vriend-
schap delen de hoofdopdracht was. Heel veel lees-en kijkplezier aan alle sympathisanten van deze mooie
beweging!

Jozef De Neef



Initiatiefnemer Jozef De Neef, samen met Hypoliet Kestens en Marcel Annendijck, te paard.
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WOORD ACHTERAF

Beste lezer(es), wat een geschiedenis heb je hier kunnen lezen, in teksten en beelden! Het verhaal van
de BJB, later de KLJ in Gooik en Strijland. Voor het grootste deel een verhaal uit de voorbije 20ste eeuw,
maar met toch nog €én uitloper in de 21ste eeuw: de KLJ-meisjes van Strijland. Zij bezetten vanzelf-
sprekend het laatste hoofdstuk in dit boek, en eigenlijk kan je zeggen: het gaat nog door! Onlangs vierden
ze hun 70ste ‘verjaardag’ en het ziet er nog goed uit voor wat hun toekomst betreft. De geschiedenis gaat
dus verder...

Dat dit werk er kunnen komen is, is voor het grootste deel te danken aan het doorzettingsvermogen van
Jozef De Neef, die hier al jaren mee bezig was. Zelfs al voor de periode van Corona, de pandemie die
eigenlijk wel wat roet in het eten heeft gestrooid. Maar Jozef is onversaagd blijven doorgaan met zijn
doel: een boek over de BIB-KLJ moet er verschijnen. Het was een belofte, gedaan nadat het boek over
de Landelijke Gilde voltooid was. En die belofte heeft hij gehouden.

Op de weg naar het eindresultaat heeft Jozef flink wat hulp gekregen van Michel Doomst. Hij heeft al
de interviews afgenomen, waardoor er een heel persoonlijke benadering is gekomen van het verhaal van
deze vereniging. Het is daardoor niet gebleven bij een loutere opsomming van feiten en gebeurtenissen,
maar een doorleefd geheel geworden. Ook Julien Pletinckx en Urbain Musch waren twee andere steun-
pilaren van deze onderneming. Naast zovele andere ‘medewerk(st)ers’ die foto’s, documenten en teksten
leverden en/of via een interview (zie lijst hierna). ledereen was een belangrijke pion in het geheel.

Ik heb het geluk gehad om te mogen meewerken aan dit geheel: honderden foto’s ingescand, de teksten
vele keren nagekeken op allerhande zaken, de foto’s ertussen geplaatst, enz. En uiteindelijk is alles te-
rechtgekomen bij onze lay-outer Johnny Van Bavegem, die er weer een mooi geheel van gemaakt heeft.
We mogen als Heemkundige Kring van Gooik fier zijn op hetgeen verwezenlijkt is.

We danken uiteraard ook onze vele sponsors, waar we telkens opnieuw mogen op rekenen: de ‘oude

getrouwen’, maar ook de nieuwe! Zij zorgen er voor dat onze uitgave financieel altijd haalbaar wordt en
dat appreciéren we zeker en vast!
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Belangrijk om weten is dat we gestreefd hebben naar volledigheid, maar dat we daar zeker geen aanspraak
willen op maken. Hier en daar zullen zeker leemtes zitten, maar iedereen heeft zijn/haar best gedaan om
alles zo correct mogelijk te vertellen en weer te geven. Als er hier en daar eens een verkeerde naam staat
bij een foto, vergeef het ons. Alles was niet altijd nog te verifiéren, omdat de foto soms heel oud was of
niet helemaal scherp. Speel ons zeker de juiste namen door, indien mogelijk!

En tot slot: blijf dit boek koesteren, want het is een mooi stukje Gooikse geschiedenis!

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

y &

Het ging er dikwijls gezellig aan toe bij de ‘werkvergaderingen’i.v.m. dit boek. De tafel in de ‘living’van Jozef
De Neef en Marie-Josée Geeroms was het centrum waarrond gewerkt werd. Marie-Josée nam deze foto van de
‘kerngroep’: v.L.n.r. Julien Pletinckx, Urbain Musch, Michel Doomst, Jozef De Neef en Jean-Paul De Loecker.

Onze lay-outer Johnny Van Bavegem ontbreekt op de foto.
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BJB-KLJ Gooik en Strijland
Een jeugdig groeimiddel op het platteland
Jozef De Neef - Michel Doomst

Dit boek is een document dat de geschiedenis van de BJB-KLJ beweging
in Gooik en Strijland vertelt, gedurende de periode van 1925 tot 1975 (in
Strijland leeft de KLJ nog steeds verder bij de meisjes!). Het is gebaseerd
op documenten en foto’s van personen en archieven. Daarnaast werden ge-
sprekken en interviews gehouden met oud-leden van de beweging, met
vele leuke en ook diepmenselijke anekdotes als resultaat. Deze 2 bronnen
werden bijeengebracht tot één geheel, dat vlot leest, veel (unieke) foto’s
bevat en veel vroegere BJB’ers en KLJ ers zal terugvoeren naar een mooie
tijd in hun jeugd. Maar ook andere lezers zullen geinteresseerd raken in dit boek, waarin nostalgie naar een rustiger tijdperk
een grote rol speelt.

De twee auteurs zijn Jozef De Neef en Michel Doomst. De eerste was ooit jaren voorzitter van de BJB en kent de ge-
schiedenis ervan als niemand anders. De tweede is als interviewer en schrijver van de gesprekken onmisbaar geweest om
die vele anekdotes in een vloeiende tekst vast te leggen. Dankzij deze twee mannen leeft de BJB-KLJ-beweging voor
altijd voort in dit boek en in ieders geheugen.

Op de foto vooraan herkennen we onderaan Paul Opsommer, Lucien Heymans en Oscar Bellemans; op het paard André
Jacobs en Jean De Leeuw, bovenaan ?. Achteraan een groep enthousiaste KLJ-meisjes van Strijland, in de 21ste eeuw.

leden: 20,00 € - niet-leden: 22,50 €
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